
 

 

 

CHUÙA NHAÄT PHUÏC SINH, NAÊM C 

Ngaøy 21 thaùng 4 naêm 2019 

SỨ MỆNH 
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Phận Phoenix 

là cộng đoàn đức tin, hiệp nhất và yêu thương 

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ 

GIỜ LỄ CHÚA NHẬT  

• Thứ Bảy: 6:00 PM 

• Chúa Nhật: 8:00 AM & 10:00 AM 

GIỜ LỄ NGÀY THƯỜNG 

Thứ Hai – Thứ Sáu 

• 7:00 PM Kinh Mân Côi 

• 7:30 PM Thánh lễ 

Thứ Bảy 

• 8:00 AM Thánh lễ 

CHẦU THÁNH THỂ 

• Thứ Sáu đầu tháng sau lễ 7:30 PM 

• Chúa Nhật đầu tháng lúc 1:10 PM 

dành cho giới trẻ 

GIẢI TỘI 

• 25 phút trước các Thánh Lễ 

RỬA TỘI TRẺ EM 

• Sau lễ 10 giờ Chúa nhật thứ ba 

hàng tháng 

HÔN PHỐI 

• Xin liên lạc cha xứ trước 9 tháng 

XỨC DẦU BỆNH NHÂN 

• Liên lạc các cha bất cứ lúc nào 
 

 

2915 West Northern Ave, Phoenix, AZ 85051 

pastor@cttdvnphx.org | http://www.cttdvnphx.org 

 

Giaùo Xöù Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam 

 

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA 

TRONG THÁNG 4 

Ý chung: Cầu cho các bác sỹ, các thày thuốc và 

những người cộng tác của họ tại các nơi đang diễn 

ra chiến tranh. 

Cầu cho các bác sỹ, các thày thuốc và những người hoạt 

động nhân đạo tại các nơi đang diễn ra chiến tranh, là 

những người chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng để 

cứu giúp những người khác. 

 

mailto:pastor@cttdvnphx.org
http://www.cttdvnphx.org/
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THÔNG TIN LIÊN LẠC 

CHA CHÁNH XỨ 

Fr. Nguyễn Minh Đức, OP  Voice: (602) 395-0421 

     Text:   (623) 312-0455 

CHA PHÓ XỨ 

Fr. Nguyễn Trinh Quang, OP  (832) 774-9693 

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 

Chủ tịch: Ông Mai Công Nghị  (623) 694-8994 

Phó chủ tịch: Anh Nguyễn Văn Tuy (623) 444-0834 

Thư ký: Anh Ngô Thanh Liêm  (480) 330-3501 

Thủ quỹ: Chị Nguyễn Lệ Hà  (602) 410-4685 

Thủ công hàm: Anh Trần Kiêm  (623) 414-5359 

HỘI ĐỒNG TÀI CHÁNH 

Chủ tịch: Anh Hà Martin Hoàng  (602) 570-0204 

Phó chủ tịch: Chị Đoàn Thị Tuyết  (602) 320-1506 

Thư ký: Anh Nguyễn Chuẩn  (602) 570-4002 

Thành viên: Anh Tống Quốc Duy  (602) 451-2009 

Thành viên: Ông Nguyễn Đình Xanh (602) 600-7467 

Thành viên: Chị Thảo Kiều   (602) 386-8580 

Thành viên: Chị Nguyễn Thị N. Điệp (623) 628-5496 

CÁC BAN – NGÀNH – ĐOÀN THỂ 

Trường GL & VN: Anh Liêm Ngô (480) 330-3501 

Ban Phụng Vụ: Anh Liêm Phạm  (602) 358-9324 

Ban Lễ Sinh: Anh Kiêm Trần  (623) 414-5359 

Ban Thánh Ca: Chị Loan Hồ  (623) 694-6950 

Ban Thăm Viếng Bệnh Nhân: B.Cathy (602) 451-1032 

Banh Khánh Tiết: Anh Minh Nguyễn (602) 469-4849 

Ban Bảo Trì: Anh Phong Phạm  (602) 570-1231 

Hội CBMCG: Chị Kim Nguyễn  (602) 358-6041 

Đoàn TNTT: Trưởng Quỳnh Đinh  (623) 282-8835 

Nhóm CEM: Chị Hồng Nguyễn  (602) 628-2957 

Nhóm AEHM: Anh Đoạn Bùi  (623) 570-6944 

Nhóm GĐT: Anh Thái Phạm  (714) 391-2723 

Nhóm TTHN/GĐ: ÔB Phước-Nga (602) 571-4919 

RT Trẻ Em & Tân Tòng: Ô. Nghị  (623) 694-8994 

Tập Nghi Thức Lễ Cưới: Chị Q. Châu (623) 209-4088 

LỊCH PHỤNG VỤ 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH, năm C 

Thứ hai 22/4 Tuần Bát Nhật, tr. 315 

Thứ ba 23/4       Tuần Bát Nhật, tr. 317 

Thứ tư 24/4 Tuần Bát Nhật, tr. 318 

Thứ năm 25/4 Tuần Bát Nhật, tr. 321 

Thứ sáu 26/4 Tuần Bát Nhật, tr. 323 

Thứ bảy 27/4 Tuần Bát Nhật, tr. 325 

Chúa nhật 28/4  Chúa Nhật II Phục 

Sinh, năm C, Kính 

Lòng Thương Xót 

Chúa, tr. 330 

 

ALLELUIA! 

CHUÙA ÑAÕ SOÁNG 

LAÏI THAÄT ROÀI 

Kính chuùc quyù chöùc trong 

Hoäi Ñoàng Muïc Vuï, Hoäi 

Ñoàng Taøi Chaùnh, quyù oâng 

baø coá, quyù hoäi ñoaøn, cuøng 

toaøn theå quyù oâng baø anh chò 

em traøn ñaày hoàng aân cuûa 

Chuùa Kitoâ Phuïc Sinh. 

Nguyeän xin aân suûng cuûa 

Ñaáng mang laïi ôn Cöùu Ñoä 

cho toaøn theå nhaân loaïi ôû 

cuøng anh chò em luoân maõi. 

Chaân thaønh kính chuùc, 

Cha Xöù Nguyeãn Minh Ñöùc 



P a g e  | 3 

 

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Phoenix, Arizona 
 

BÀI TIN MỪNG SẼ 

ĐƯỢC CÔNG BỐ 

VÀO CHÚA NHẬT 

NGÀY 28 THÁNG 

4. Ga 20, 19-31 

Vào chiều ngày 

thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa 

đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức 

Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an 

cho anh em !” Nói xong, Người cho các ông xem 

tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được 

thấy Chúa. Người lại nói với các ông : “Bình an 

cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì 

Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi 

hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy 

Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy 

được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm 

giữ.” 

Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-

ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông 

khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với 

ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-

ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay 

Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và 

không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi 

chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức 

Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở 

đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-

su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho 

anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón 

tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay 

ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng 

nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người : 

“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của 

con!” Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên 

anh tin. Phúc thay những người không thấy mà 

tin !” 

Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa 

trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó 

không được ghi chép trong sách này. Còn những 

điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng 

Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và 

để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. 

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời 

còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy 

tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông 

Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su 

thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi 

khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở 

đâu.” 

Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả 

hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy 

mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi 

xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, 

nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau 

cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy 

những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức 

Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, 

nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ 

người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi 

vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, 

hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức 

Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. 

BÀI HUẤN DỤ CỦA 

ĐỨC THÁNH CHA: 

Hãy cầu nguyện và 

tin tưởng vào Chúa 

khi gặp đau khổ 

Có 3 lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong những 

giờ phút đau thương thử thách. Trong tột đỉnh 

của thống khổ, Chúa Giêsu luôn tìm vinh danh 

Chúa Cha và biết tín thác tin tưởng vào Chúa 

Cha.  

Lời cầu nguyện thứ nhất: vinh quang 

Lời cầu nguyện đầu tiên xảy ra sau Bữa Tiệc Ly, 

khi Chúa Giêsu, “ngước mắt lên trời và cầu 

nguyện: ‘Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh 

Con Cha – và rồi – xin Cha tôn vinh con bên Cha: 

xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được 

hưởng bên Cha trước khi có thế gian’” (Ga 

17.1.5). Chúa Giêsu cầu xin vinh quang, một yêu 

cầu dường như là nghịch lý khi cuộc Thương 

Khó đã ở ngay trước mắt. Chúa muốn nói đến thứ 

vinh quang nào? 

Vinh quang của Thiên Chúa là tình yêu 
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Trong Kinh Thánh, vinh quang nói đến sự mặc 

khải của Thiên Chúa, là dấu chỉ phân biệt sự hiện 

diện cứu độ của Người giữa loài người. Giờ đây, 

Chúa Giêsu là Đấng bày tỏ sự hiện diện và ơn 

cứu độ của Thiên Chúa cách quyết định. Và 

Người làm điều này trong lễ Vượt Qua: khi bị 

giương cao trên Thánh giá, Người được vinh 

danh (x Ga12,23-33). Trong biến cố này, Thiên 

Chúa mạc khải vinh quang của Người: lột bỏ tấm 

khăn che phủ cuối cùng và làm chúng ta ngạc 

nhiên như chưa bao giờ từng có. Thật sự là chúng 

ta khám phá ra rằng vinh quang của Thiên Chúa 

hoàn toàn là tình yêu: tình yêu tinh tuyền, điên rồ 

và không thể tưởng tượng, vượt qua mọi giới hạn 

và thước đo. 

Vinh danh Chúa bằng cách sống với tình yêu 

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy biến lời cầu 

nguyện của Chúa Giêsu thành lời cầu nguyện của 

chúng ta: Chúng ta hãy xin Chúa Cha lột bỏ đi 

những tấm khăn che đậy đôi mắt chúng ta để 

trong những ngày này, khi chiêm ngắm Đấng 

chịu đóng đinh, chúng ta có thể hiểu rằng Thiên 

Chúa là tình yêu. Bao nhiêu lần chúng ta tưởng 

tượng rằng Người là một ông chủ chứ không phải 

là một người Cha, bao nhiêu lần chúng ta nghĩ 

rằng người là một thẩm phán nghiêm khắc hơn là 

Đấng Cứu Thế thương xót. Nhưng trong lễ Vượt 

Qua, Thiên Chúa xóa đi các khoảng cách khi tỏ 

mình ra trong sự khiêm nhường của một tình yêu 

cầu xin tình yêu của chúng ta. Do đó, chúng ta 

hãy làm cho Chúa được vinh quang khi sống tất 

cả những điều chúng ta làm với tình yêu, khi 

chúng ta làm mọi việc với con tim, như là làm vì 

Chúa (x. Col 3,17). 

Vinh quang nghịch lý của Thiên Chúa 

Vinh quang thật sự là vinh quang của tình yêu, 

bởi vì đó là vinh quang duy nhất ban sự sống cho 

thế giới. Chắc chắn là vinh quang này trái ngược 

với vinh quang của thế gian, điều người ta có khi 

được ngưỡng mộ, được khen ngợi, được tung hô: 

khi tôi ở trung tâm của sự chú ý. Ngược lại, vinh 

quang của Thiên Chúa thì nghịch lý: không có 

hoan hô, không có cử tọa. Không phải là tôi ở 

trung tâm, nhưng là tha nhân: trong cuộc Vượt 

Qua chúng ta thấy thật sự là Chúa Cha vinh danh 

Chúa Con trong khi Chúa Con vinh danh Chúa 

Cha. Không có ai tự vinh danh chính mình. Hôm 

nay, chúng ta có thể tự hỏi: Tôi đang sống vì thứ 

vinh quang nào? Vinh quang của tôi hay của 

Thiên Chúa? Tôi chỉ ao ước nhận lãnh từ người 

khác hay tôi cũng trao tặng cho tha nhân?”. 

Lời cầu nguyện thứ hai của Chúa Giêsu: Cha 

ơi! 

Sau bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đi vào vườn 

Ghetsemani và ở đó Người cũng cầu nguyện với 

Chúa Cha. Trong khi các môn đệ không thể thức 

tỉnh và Giuđa đang đến với quân lính, Chúa 

Giêsu bắt đầu cảm thấy “sợ hãi và thống khổ”. 

Người trải tất nghiệm tất cả sự thống khổ vì 

những điều đang chờ đợi Người: phản bội, khinh 

khi, đau khổ, thất bại. Người “đau buồn” và ở đó, 

trong vực thẳm, trong sự cô đơn, Người hướng 

về Chúa Cha với một lời ngọt ngào dịu dàng 

nhất: “Abbà”, nghĩa là Cha ơi (x. Mc14,33-36). 

Trong thử thách đừng khép kín, nhưng tín 

thác nơi Chúa 

Trong cơn thử thách, Chúa Giêsu dạy chúng 

ta  biết ôm choàng lấy Chúa Cha, bởi vì trong lời 

cầu nguyện với Chúa Cha, có sức mạnh để tiến 

bước trong đau khổ. Trong lúc mệt mỏi, lời cầu 

nguyện là sự xoa dịu, tin tưởng, an ủi. Trong khi 

bị tất cả từ bỏ, trong sự hoang vắng nội tâm, Chúa 

Giêsu không đơn độc, Người ở cùng Chúa Cha. 

Trái lại, khi chúng ta ở trong những vườn 

Ghetsemani của mình, chúng ta thường chọn cô 

đơn một mình thay vì kêu “Cha ơi” và tín thác 

vào Người, như Chúa Giêsu, phó thác cho thánh 

ý Người, điều thực sự tốt nhất của chúng ta. 

VỀ VIỆC RƯỚC LỄ TRONG 

MÙA PHỤC SINH 

“Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, 

buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải 

chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục 

Sinh, trừ khi có lý do chính đáng, họ có 

thể chu toàn luật này vào thời gian khác 

trong năm.” (GL 920) 
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Nhưng khi gặp thử thách, chúng ta khép kín 

trong chính mình và đào một đường hầm trong 

đó, một hành trình đau khổ hướng nội và chỉ có 

một hướng duy nhất: càng lúc càng chìm xuống 

đáy trong chính con người chúng ta. 

Cầu nguyện thêm sức mạnh 

Vấn đề lớn nhất không phải là đau khổ nhưng là 

cách đối phó với nó. Sự cô đơn không chỉ cho 

chúng ta những lối ra; nhưng cầu nguyện thì có, 

bởi vì nó là sự tương quan, tín thác. Chúa Giêsu 

tín thác tất cả và tín thác hoàn toàn nơi Chúa Cha, 

mang đến cho Người những điều mình cảm nghĩ, 

cậy dựa vào Người trong cuộc chiến thử thách. 

Khi chúng ta đi vào vườn Ghetsemani – mỗi 

người chúng ta có những vườn Ghetsemani của 

mình, hoặc đã có hay sẽ có -  chúng ta hãy nhớ 

điều này: khi chúng ta đi vào đó, khi chúng ta sẽ 

vào trong vườn  Ghetsemani của mình, hãy nhớ 

cầu nguyện thế này: “Cha ơi”. 

Lời cầu nguyện thứ ba của Chúa Giêsu: tha 

thứ 

Lời cầu nguyện thứ ba của Chúa Giêsu là lời xin 

tha thứ cho những kẻ hại mình. Cuối cùng, Chúa 

Giêsu dâng lên Chúa Cha lời cầu nguyện thứ ba, 

cầu nguyện cho chúng ta: “Lạy Cha, xin tha cho 

họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). 

Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người đã làm 

điều xấu cho mình, cho những kẻ giết mình. Tin 

Mừng xác định rằng Chúa Giêsu cầu nguyện điều 

này vào thời điểm bị đóng đinh. Đó có lẽ là 

khoảnh khắc đau đớn nhất khi những cây đinh 

đóng vào cổ tay và bàn chân của Chúa Giêsu. Ở 

đây, khi cơn đau lên đến tột cùng thì tình yêu đạt 

đến đỉnh điểm: xuất hiện sự tha thứ, là món quà 

với sức mạnh vô cùng, phá vỡ vòng vây của sự 

ác. 

Xin được tha thứ và biết tha thứ 

Anh chị em thân mến, khi đọc Kinh Lạy Cha 

trong những ngày này, chúng ta có thể cầu xin ơn 

này: sống những ngày đời chúng ta để vinh danh 

Thiên Chúa, nghĩa là sống với tình yêu; xin biết 

tín thác vào Chúa Cha trong những thử thách và 

kêu với Chúa Cha “Cha ơi” và tìm thấy trong 

cuộc gặp gỡ với Chúa Cha, ơn tha thứ và lòng 

can đảm để tha thứ. Cả hai điều này đi đôi với 

nhau. Chúa Cha tha thứ cho chúng ta, nhưng 

Người cũng ban cho chúng ta sự can đảm để có 

thể tha thứ. Hồng Thủy 

EASTER EGG 

HUNT – SĂN 

TRỨNG PHỤC 

SINH: Giáo xứ sẽ tổ 

chức cho các em 

trong lứa tuổi thiếu 

nhi buổi săn trứng 

phục sinh vào Chúa Nhật Phục Sinh ngày 21 

tháng 4, sau lễ 10 giờ sáng. Xin quý phụ huynh 

sắm rổ và dẫn con em đến tham dự Thánh Lễ, và 

vui chơi tìm trứng phục sinh. Sẽ có đồ ăn miễn 

phí cho trẻ em. Sẽ có đồ ăn riêng dành cho người 

lớn luôn, nhưng xin quý vị ủng họ để trang trải 

chi phí. Nếu ai có nhã ý ủng hộ, xin vui lòng liên 

lạc Cô Quỳnh Châu. Chân thành cám ơn. 

DANH SÁCH CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI 

CAO NIÊN & ĐAU YẾU: ● Cụ Phêrô Tôn 

Thất Bình ● Bà Maria Cao Thị Mười Hai ● Ông 

Giuse Trần Văn Thành ● Bà Anna Phạm Thị 

Liễu ● Bà Maria Phan Thị Tứ ●  Bà Anna 

Nguyễn Thị Phước ● Phêrô James Thomas ● Bà 

Nguyễn Thị Mùi ● Bà Maria Phạm Thị Sa ● Bà 

Kiều Hạnh ● Bà Maria Khen ● Anh Giuse 

Nguyễn Minh Ngọc ● Chị Hằng ● Summer Le ● 

Bà Ông Miêu Linh ● Ông Đáng ● Anh Hải 

Nguyễn ● Ông Quý ● Anh Gioan Baotixita 

Quyết ● Ông Giuse Trọng ● Bà Kim Anh ● Bà 

Hà Cúc ● Chị Hà Yến ● Ông Phương  ● Bà Cụ 

Mão ● Bà Chút Lê ● Bà Anna Ninh ● Bà Ghi ● 

Anh Khanh ● Bà Maria Cúc ●  Bà Đồng ● Bà 

Nguyễn Thị Châu ● Bà Kham ● Ông Phan Văn 

Chinh ● Ông Võ Văn Thà ● Ông Giuse Thể ● 

LỚP GIÁO LÝ DỰ BỊ HÔN NHÂN 

Place: GXCTTĐVN 

Time: 8:00am – 5:00pm 

Date: May 25 & 26, 2019 

Contact: Cô Quỳnh Châu 

Tel: 623.209.4088 
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Ông Cụ Yến ● Bà Lai ● Ông Phô ● Bà Diệu ● 

Bà Cụ Sa ● Bà Nhậm ● Bà Cụ Bơn ● Bà Thục ● 

Bà Cụ Bảy ● Bà Hai ● Ông Hiếu ● Ông Di ● 

Ông Anh ● Ông Minh ● Ai biết có người nào đau 

yếu già cả muốn đăng tên trong danh sách này để 

cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, xin liên lạc với cha 

xứ. 

GƯƠNG CHỨNG NHÂN: Thánh Giuse 

Nguyễn Văn Lựu (1789-1854), Kính ngày 2 

tháng 5 

Giuse Nguyễn Văn Lựu sinh năm 1789 tại họ đạo 

Cái Nhum, huyện Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long. 

Cha là Nguyễn Văn Sách, mẹ là bà Minh. Ông 

bà rất đạo đức sốt sắng, hết lòng mến Chúa yêu 

người. Nhờ đó, ngay từ tuổi thơ ấu, Giuse Lựu 

đã hấp thụ được lòng đạo sâu xa. 

Nhưng chẳng bao lâu, bà Minh ngã bệnh mất 

sớm, cậu Giuse phải mồ côi mẹ. Thấy gia cảnh 

đơn chiếc khó khăn, cha cậu đã cưới vợ khác. Bà 

này cũng thương yêu chăm sóc cậu như con ruột, 

lo cho cậu học hành đạo lý chữ nghĩa đầy đủ. Và 

bà sinh được bốn người con: một trai là Thức, và 

ba gái là Ngũ, Yên, Tĩnh. 

Vì cuộc sống ở Cái Nhum khó khăn vất vả, năm 

1799, cha cậu phải đem gia đình đến sinh sống, 

làm ăn ở họ Bò Ót, nhưng ở đây làm ăn cũng 

không khá, cha cậu phải đùm bọc vợ con đến họ 

đạo Mặc Bắc. Lúc đó cậu đã trưởng thành, nên 

kết hôn với cô Maria Thể là người ở trong họ đạo. 

Sau khi lập gia đình, vợ chồng cậu Giuse lo tận 

tụy làm ăn sinh sống, để bớt gánh nặng cho cha 

mẹ. Đặc biệt hai người lo thành tâm sống đạo, 

siêng năng tham dự thánh lễ, xưng tội, rước lễ vì 

tin chắc rằng: mọi sự đều cần nhờ ơn 

Chúa. Đúng như lời Chúa Giêsu phán: “Nếu 

không có Thầy, chúng con không làm gì  

được” Chẳng những ông bà hết lòng kính mến 

Chúa, mà còn thực hành bác ái cách hoàn hảo. 

Hằng ngày ông khuyên bảo mọi người sống đạo 

sốt sắng. Thấy ai nghèo khổ, bệnh tật, ông sẵn 

sàng giúp đỡ hết khả năng. Gặp những người làm 

việc nặng nề vất vả, ông luôn giúp đỡ. Nhiều lần 

ông đắp bờ, nhổ mạ, dặm lúa với những người 

xung quanh. 

Lúc đó cha Phêrô Lựu là chánh sở Mặc Bắc. Cha 

thấy ông đạo đức thí quý mến và chọn làm biện 

sở. Và vì vua Tự Đức ra sắt chỉ cấm đạo gắt gao, 

nên cha đến trú ẩn tại nhà ông. Thấy ông tận tình 

lo giúp bổn đạo cũng như siêng năng lo việc nhà 

thờ, ít lâu sau cha đặt ông lên làm trùm nhất trong 

ho. 

“Ở Mặc Bắc có người bổn đạo là bếp Nhẫn, tánh 

tình ngang ngược, lại thêm tật cờ bạc rượu chè. 

Nó muốn làm tiền cha Lựu để xài phí và trả nợ, 

nhưng vì cha không có tiền cho nó, nên nó quyết 

báo thù cha. Nó lên tỉnh Vĩnh Long tố cáo cha, 

để được thưởng tiền như Giuđa khi xưa bán 

Chúa. 

Thế là ngày 26 tháng 2 năm 1853, quan tổng đốc 

Vĩnh Long sai một toán quan quân đi ghe xuống 

Mặc Bắc, bắt cha Phêrô Lựu. Họ đến bao vây nhà 

ông trùm, bắt trói ông bà đánh đập tra khảo, bảo 

phải khai nộp cha Phêrô Lựu. Nhưng cha Phêrô 

chẳng còn ở đó, Đức Cha đã đổi cha đi họ Ba 

Giồng, có cha Philipphê Minh đến thế. Thấy ông 

trùm bị đánh đau đớn quá, cha ra tự nhận là đạo 

trưởng. Quan quân liền bắt trói cha với ông trùm 

và mấy người bổn đạo giải về tỉnh. 

Bị giam cầm hành hạ khổ sở, ông trùm vẫn can 

đảm giữ vững đức tin. Nhưng vì tuổi già sức yếu, 

phần vì cực hình xiềng xích nặng nề, ông đã chết 

rũ tù ngày 2 tháng 5 năm 1854. Trước khi chết 

ông đã cố gắng nguyện với Chúa: Lạy Chúa, con 

xin trao cho Chúa tất cả mọi sự thuộc về con. 

Con bằng lòng hiến dâng lên Chúa hy sinh lớn 

lao hơn hết là mạng sống con và gia đình vợ con 

của con. 

Đức Thánh Cha Pi-ô X đã phong ông lên bậc 

Chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909. Và ngày 
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19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II đã tôn phong Hiển thánh. 

TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN 

HIỆN TẠI ĐANG ĐÓNG 

GÓP HÀNG TUẦN MÀ 

KHÔNG LẤY VỐN: Giáo 

xứ chân thành tri ân quý vị 

ân nhân sau đây đang quảng đại đóng góp thường 

xuyên vào việc bán thức ăn hàng tuần, bỏ công 

sức và tiền vốn mà không lấy lại, cả vốn lẫn lời 

dâng cúng hết cho nhà thờ: 

• AC Tâm & Tuấn Đào: Yogurt và chè 

• AC Khanh & Liên: Nước mía 

• AC Yên & Thúy: Café sữa đá 

• AC Giang & Tuyền: Bánh da lợn 

• AC Minh & Ngân: Hoa cắm nhà thờ 

• Ẩn danh: Thuốc lau nhà thờ hàng tuần 

• AC Quang & Huệ: Giặt khăn bàn ăn 

• AC Sơn & Tuyết: Bảo trì xe nhà thờ 

• AC Thu & Tuấn Kiều: Chè 

• AC Toàn & Thúy: Tiền lời thẻ điện thoại 

LỊCH TRÌNH HỘI ĐOÀN PHỤC VỤ & DỌN 

DẸP NHÀ BẾP 

❖ Chúa Nhật 21 tháng 4: Anh Em Hèn Mọn 

& Ban Bảo Trì. 

❖ Chúa Nhật 28 tháng 4: Thầy cô Trường 

Don Bosco & Thiếu Nhi Thánh Thể. 

Xin chân thành cám ơn các anh chị đã hết lòng 

yêu thương và phục vụ Giáo Xứ; đồng thời cũng 

xin các trưởng nhóm nhắc nhở các thành viên của 

mình tham gia tích cực hơn nữa để công việc 

phục vụ được mau lẹ và tốt đẹp hơn.

 

ĐÁP CA 

 

ALLELUIA/CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM 
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